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 21 december 2022

De Yulenachten
De Yulenachten worden geïnitieerd door een zich 
eeuwig herhalende gebeurtenis, namelijk de win-
terzonnewende. Die doet zich elk jaar omstreeks 21 
december voor. De winterzonnewende is het start-
sein voor de Yuletijd, een periode van 12 nachten 
waarin we vasten, onszelf ontdoen van de ballast 
van het afgelopen jaar en waarin we onze intenties 
voor het nieuwe jaar formuleren.

 03 januari 2023

Internationale 
Mind&body-welzijnsdag
Op 03 januari 2023 – als we wat bekomen zijn van 
de feestdagen – is het tijd om even stil te staan bij 
het welzijn van zowel lichaam als geest. Start het 
jaar dus meteen goed door deel te nemen aan ver-
schillende vormen van zelfzorg om je lichaam 
en geest in shape te houden. Mediteren, yoga en  
creatieve bezigheden, het zijn allemaal beproefde 
methodes om je body en mind op een positieve 
manier te stimuleren. 

04 januari 2023

Periheliumdag
Vier de dag waarop de aarde het dichtst bij de 
zon staat. Dat gebeurt op Periheliumdag! Zoals 
we allemaal weten, draait de aarde rond de zon. 
De baan die de aarde daarbij volgt is ellipsvormig. 
Hierdoor staat de aarde op sommige momenten 
dichter bij de zon dan op andere momenten. Vier 
deze dag door vandaag wat extra zonnestralen 
mee te pikken. Maak een gezonde wandeling of 
vlij je gezellig neer op een (verwarmd) terrasje.

Lees het vervolg  
op pagina 66 >

Enkele opvallende 
data op een rij 

Chakra 1 • Muladhara

Basis& aarding

D e chakra’s zijn energetische knoop-
punten in het lichaam. Van beneden 

tot boven vinden we ze langs de wervelko-
lom van de rug. Het chakrasysteem in het 
lichaam kent zeven energiecentra. Elke 
chakra representeert een ander aspect op 
zowel fysiek, emotioneel als geestelijk vlak.

wellicht.nu / instagram: @wellichtleven

AUTEUR: LAURA-NIDHAN
Mocht je ooit getwijfeld hebben aan of sceptisch zijn 

over het bestaan van chakra’s, dan is dat volkomen be-

grijpelijk. In de westerse wereld zijn we eigenlijk he-

lemaal niet vertrouwd met het concept van chakra’s. 

Maar daar komt vanaf heden verandering in!

Het is met heel veel liefde en plezier dat ik in 2023 voor 

jou zal schrijven. Ik neem je mee op het nog onontgon-

nen terrein van de chakra’s. Eens je het systeem leert 

begrijpen, dan gaan niet alleen je chakra’s, maar ook 

een nieuwe wereld voor je open. Laat je verwonderen 

door de magie van de chakra’s. Laat ze jou gids zijn, 

zodat jij voluit kunt ontdekken, voelen en beleven.

Elke editie van Bloom verdiepen we ons in één chakra 

met behulp van de nodige theorie en achtergrondinfor-

matie, maar ook door middel van leuke en praktische 

oefeningen.
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CHAKRA 1 - MULADHARA

REFLECTIEVRAGEN

Is je Muladhara  
in evenwicht?

Wat zijn de grootste stressfactoren of -bronnen in je leven?
Probeer hier heel eerlijk over te zijn naar jezelf.  
Denk bijvoorbeeld aan je werk, relatie, zorgen over geld of over de toekomst.
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Welke fysieke sensaties ervaar je als je stress hebt?
Hoe komt de stress tot uiting?
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Vind je het moeilijk om:
\ veilig te voelen?

\ je ruimte in te nemen?

\ prikkels te verwerken?

\ emoties te reguleren?

Heb je van volgende zaken last?
\ constipatie

\ aambeien

\ obesitas

\ sciatica

\ (lage) rugpijn

\ vocht vasthouden

\ koude voeten

Als de eerste chakra in balans is, 
ontstaat er een gevoel van veiligheid, 
aanwezigheid. Daardoor ben je in 
staat ín het moment te leven. De wor
telchakra gaat tevens over acceptatie 
en berusting. Externe prikkels, zoals 
de energieën van buitenstaanders 
of andere invloeden, kun je makkelij
ker weren. Dankzij een evenwichtige 
Muladhara kan je moeiteloos de ener
gieën van je medemens afvoeren naar 
de aarde. Je beschermt en behoudt je 
eigen plek.

Is deze chakra niet in balans, dan 
verlies je regelmatig het contact en 
de verbinding met je eigen lichaam. Je 
beschikt over weinig zelfvertrouwen en 
je bent voortdurend gefocust op over
leven. Vechten of vluchten. Je lichaam 
is in overdrive en produceert voort
durend stresshormonen (cortisol). De 
minste stress of angst activeert je inner
lijke verlangen naar veiligheid.

Voel je je dus niet op je gemak, be
schermd, gesteund of veilig, dan maken 
de bijnieren automatisch meer stres
shormoon aan. Cortisol zorgt ervoor 
dat je alert bent, klaar om vliegensvlug 
te reageren en snel keuzes te maken.

Voor onze voorouders was dat ontzet
tend handig om te overleven. Van zodra 
er gevaar dreigde, moesten ze onmid
dellijk kunnen reageren. Maar nu, anno 
2023, veroorzaakt deze respons meer 
kwaad dan goed. We leiden een com
fortabel bestaan, maar ervaren nieuwe 
vormen van stress die ons lichaam 
belagen.

Stel jezelf 
de volgende vraag:
Ben ik hier welkom op 
deze aarde? Ben ik aan-
wezig in mijn lichaam?

Deze affirmatie 
past bij jou:
Ik geef mezelf de ruimte 
om aanwezig te zijn.

\

Als je meer dan drie van bovenstaande klachten of emoties ervaart, dan is 
je basischakra ongetwijfeld uit balans. Je zult jezelf moeten leren aarden om 
verlost te raken van deze klachten. Trek daarom regelmatig de natuur in en 
maak contact met de aarde. Voetmassages zijn hierbij aangewezen.

‘Wanneer je het 
contact met je 

lichaam kwijt bent, 
is de geest dakloos’.

Eerste chakra,  
Muladhara, Wortelchakra
Element: aarde
Kracht: zwaartekracht
Fysieke locatie: perineum - anus - stuit

Kenmerken eerste chakra
\ Aanwezig zijn in je lichaam
\ Aanwezigheid in het hier & nu
\ Vertrouwen in jezelf en anderen
\ Bestaansrecht
\ Herkomst
\ Gronding
\ Veiligheid
\ Overleving
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Ga op (zelf)onderzoek!
Omdat de eerste chakra zo ontzettend belangrijk is, is het verstandig om even aan zelfonderzoek te doen. 
Een groter zelfbewustzijn geeft je meer rust en inzicht in jezelf. Stel dat je jezelf vanop een afstand observeert.  
Je ziet jezelf in z'n totaliteit. Wat zijn de eerste gedachten die in je opkomen? Schrijf ze neer.
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De antwoorden op de vorige vraag tonen al veel over je zelfbeeld. Wellicht is het beeld dat je van jezelf hebt vrij nega-
tief en dat draagt allerminst bij aan een innerlijk gevoel van veiligheid. Hier gaan we dan ook even dieper op in.

Wat zijn de meest negatieve gedachten over jezelf?

\   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

\   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

\  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

 
Stel dat je die zou omvormen naar de meest positieve gedachten over jezelf.  
Wat zouden die nieuwe gedachten dan worden?

Bijvoorbeeld
Negatief:
‘Ik maak nooit iets af. Ik vind mezelf zwak.’

Positief: 
‘Ik herken de doorzetter in mij.  
Als ik met iets stop, dan is dat helemaal niet erg.’

Vorm nu je drie meest negatieve gedachten om naar iets nieuws, iets fijner, iets positiever over jezelf.
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Astrologen & mediums 
schetsen een beeld 

van het komende jaar
+ zons- en maansverduisteringen in 2023

+ jouw Jaarhoroscoop 2023  
(voor alle tekens)

+ manifestatiekalender

CHAKRA 1 - MULADHARA

Bloom-aanbieding!
Chakra-Magie, incl. 8 video’s voor €35 

(i.p.v. €47)
Maak gebruik van de kortingscode: BLOOM35!

www.wellicht.nu/chakramagie

Transformatiementor Laura Nidhan is gespecia-
liseerd in de universele levensenergie en in de chakra’s, 
topics die haar mateloos blijven boeien en inspireren. 
Haar jarenlange ervaring in zelfontdekking, groei en 
bewustwording heeft Laura-Nidhan gebundeld in één 
boek: ‘Chakra-Magie’. In dit boek neemt ze jou bij de 
hand, op een luchtige manier, maar toch met voldoende 
diepgang. Wil je meer diepgang, om zo dichter bij jezelf 
te komen? Dan helpt dit boek je al een heel eind op weg.


